24 december 2023

M 4e zondag van de Advent, jaar B

PAX Lk. 1,26-38
Veelgeliefden,

De evangelie-teksten van deze weken voor Kerstmis zijn zwanger van
allerlei mysteries. Of misschien moeten we zeggen: van één mysterie dat
het hoogtepunt vormt van de gehele heilsgeschiedenis. We kennen de
verhalen door en door en het evangelie van deze zondag is zo bekend, dat
we voorzichtig moeten zijn omdat we bij elk woord al onze eigen invulling
hebben. We zouden het moeten lezen alsof het de eerste keer is.

Is het u opgevallen dat het eigenlijke hoogtepunt, waar alles om
draait, de Menswording, niet wordt verhaald? Het kan ook niet onder
woorden gebracht worden omdat dit mysterie waarin de goddelijke en
menselijke natuur verenigd worden in de ene persoon van Jezus Christus,
dit mysterie ons begrip verre te boven gaat. Daarom zijn de simpele
woorden waarmee het verhaal van de aankondiging aan Maria eindigt, wel
de meest indrukwekkende: de engel ging van haar heen. En toen gebeurde
het. In stilte, in verborgenheid.

Nadat Maria openlijk haar fiat heeft uitgesproken en Jezus daardoor
in haar hart gesloten, heeft ze Hem ook in haar schoot ontvangen. In de
Heilige Geest heeft ze haar hart geopend, in de Heilige Geest heeft ze God
in haar schoot gesloten. God en mens werken zo samen: God geeft, de
mens ontvangt. God bewerkt, de mens werkt mee. Dit geldt voor elke
genade die van God komt. De Heilige Geest zorgt ervoor dat we in staat
zijn te ontvangen en de Heilige Geest geeft ons de kracht te antwoorden.
En pas daarna worden de gevolgen zichtbaar.

Het belangrijkste gebeurt immers in stilte, in de stilte van Maria’s hart
en in de stilte van ons hart. God bewerkt zijn grootste daden altijd in stilte.
Dat zien we bij de Menswording. Dat zien we ook bij de Verrijzenis. Ook
hier zwijgt de heilige Schrift over dit onuitsprekelijke mysterie. We horen
alleen de gevolgen: het lege graf, de verschijning van engelen, de
verschijning van de Heer zelf.

In Maria was het 'fiat', het ja-woord, tot volledigheid gekomen. Dat
woord 'volledig' drukt ook mooi uit wat het 'fiat' inhoudt: Maria was vol
omdat zij ledig was. Zij maakte haar hart tot een holte om te worden tot
volte. Totale ontvankelijkheid waardoor zij geheel vervuld kon worden.
Maria is de totale zwijgende, ontvankelijke en openstaande.

God werkt in de stilte, in de stilte van ons hart. En dat heeft gevolgen,
grote gevolgen. En de engel ging van haar heen. En toen begon het pas
echt. Zo brengt Maria de Heilige Geest naar sint Jan de Doper en
Elisabeth. Maar zo doet Maria altijd: als Maria in ons leven invloed krijgt,
dan brengt zij de Heilige Geest mee en krijgt Deze de kans om in ons te
doen wat Hij wil.

We kunnen ons niet voorstellen wat God in het mysterie van de
Menswording doet: Hij die groot is wordt klein. Hij is zo groot dat Hij
klein kan worden. Dat is de goddelijke kant van het mysterie. De
menselijke kant, wat Maria doet, kunnen we enigszins begrijpen en



proberen na te volgen. In haar ‘fiat’spreekt ze zich geheel uit. Maria
antwoordt de engel niet met de woorden: ik zal het doen. Misschien is dat
ons antwoord als God ons iets vraagt: ik zal het doen. Of, iets
bescheidener: ik zal het proberen te doen. ‘Ik’. Maria antwoordt: Mijj
geschiede, fiat mihi. Ik ben te klein maar U mag het doen aan mij. Dat is
Maria’s nederigheid.

Ongeveer zes eeuwen geleden heeft een predikant uit deze Limburgse
streken de gevolgen van haar nederigheid uitgelegd met een tekst uit het
Hooglied, een tekst die we nog steeds in de liturgie zingen ter ere van
Maria: Cum essent Rex in accubitu suo, nardus mea dedit odorem suum.
Terwijl de koning is zijn slaapvertrek was, gaf mijn nardus haar geur.
(Hoogl. 1,12) Terwijl de koning in zijn slaapvertrek was, dit is Christus in
de schoot van de Vader, gaf mijn nardus zijn geur, dit is de nederigheid
van Maria die doordringt tot in de hemel, tot voor de Vader. “Nardus is een
boom die nederig is en vurig van natuur,”’zo legt onze predikant uit. “En zij
betekent de ootmoed die gaarne nederig is en vurig van vlammende liefde.
Deze nardus die de nederigheid van Maria is, gaf zo’n grote geur dat het
van het aardrijk opsteeg naar het hemelrijk, voor de stoel van de Vader. En
zij trok zijn emggeboren Zoon, onze Heer Jezus Christus hier omlaag,
vanwege zijn ontferming.”

Het is een schitterend beeld dat de geur van de heiligheid en vooral de
geur van de nederigheid die Maria bezat, opstijgt tot in de hemel en daar
de Zoon haast verleidt om neer te dalen en mens te worden. Het is het
samenstel van mens en God, van voorbereiding en verwerkelijking, van
mogelijk maken en vervulling. God heeft Maria voorbereid en haar de
mogelijkheid gegeven volledig in nederig open te staan met haar fiat, zodat
de Zoon door de overschaduwing van de Geest mens is geworden in de
schoot van de Maagd.

Maar dit alles is ook op ons van toepassing. Als wij in nederigheid
ons hart openen, kan Jezus ook in ons geboren worden. Niet fysiek zoals
bij Maria, maar wel geestelijk. Want ook in onze dagen zal het de
nederigheid zijn die het kerstkind in ons hart doet neerdalen.

Uit een preek de 46° van Limburgse Sermoenen. Het betreft een Middelnederlandse
preek van rond 1300, in een Limburgs dialect.

Nu hoert wat Maria seluer sprict van den boeme der oetmudecheit: ,,Cum
esset Rex in accubitu suo etc.: du der coninc was in sin camere, min
nardus gaf sinen roke." Dese coninc dats ons Here Jhesus Cristus: dure
was in sin camere, dats met sinen Vadere in himelrike, du gaf der nardus
Marien sinen roke. Nardus dats een boem, ende es nidre ende van heiter
naturen, ende betekent oetmudecheit die har gerne nedert ende es heit van
der viammen der minnen. Dese nardus, dats doetmudecheit Marien, gaf so
groten roke datter van ertrike op sluech in himelrike, vor den stul Sfaders,
ende trecde herneder sinen einborne son, onsen Here Jhesum Cristum,
ouermits sin ontfarmecheit, also dat hi quam in desen spetialen boegart,
dat was in den reinen lighame der vtuerkorenre magt Sente Marien.

Nu luister hoe Maria zelf spreekt over de boom der nederigheid: Cum esset
Rex in accubitu suo enz.: “terwijl de koning in zijn slaapvertrek was, gaf



mijn nardus zijn geur.” Deze koning is onze Heer Jezus Christus: Hij was
in zijn slaapkamer, dat is met zijn Vader in het hemelrijk, terwijl de nardus
van Maria haar geur gaf. Nardus is een boom die nederig is en vurig van
natuur. En zij betekent de ootmoed die gaarne nederig is en vurig van
vlammende liefde. Deze nardus die de nederigheid van Maria is, gaf zo’n
grote geur dat het van het aardrijk opsteeg naar het hemelrijk, voor de stoel
van de Vader. En zij trok zijn eniggeboren Zoon, onze Heer Jezus Christus
hier omlaag, vanwege zijn ontferming, zodat Hij kwam in deze speciale
boogaard, dat was in het zuivere lichaam van de uitverkoren maagd, de
heilige Maria.



